
  
  

  
       

Datum: 14-9-2022  
  
Naam kind:…………………………………………………………………………………..   
  
Deze middag ging het verhaal over: Ruth 1:7-22  
 
1. Waar gaat het verhaal uit de Bijbel over? In dit verhaal staat de keus van Ruth, die zij 

neemt op weg naar Bethlehem, centraal. Naómi gaat samen met haar schoondochters op weg 

naar Bethlehem. Op de grens van Moab en Israël dringt Naómi er bij haar schoondochters op 

aan dat ze zich zullen omkeren en teruggaan naar hun familie. Orpa geeft hieraan gehoor en 

neemt afscheid van haar schoonmoeder. Ruth kiest voor het volk en de God van Naómi: ‘uw 

God is mijn God’. Samen komen ze aan in Bethlehem waar de oogst in volle gang is. De 

mensen uit het dorp herkennen Naómi. Naómi laat haar verdriet zien en zegt: ´Noem mij maar 

Mara’. 

  
De leertekst is: Ruth 1:16c Uw volk is mijn volk en uw God is mijn God 

  
Opdracht: Naómi     Ruth      De mensen in Bethlehem         Orpa en Ruth 
 

 

Het staat in Ruth 1 vers 8 tot en met 22 Wie zei het?(kies uit de namen hierboven) 

1.  Gaat heen, keert weder  

2. Wij zullen zekerlijk met u wederkeren 
tot uw volk 

 

3. Waarom zoudt gij met mij gaan?  

4. Keert weder, mijn dochters, gaat heen  

5. Val mij niet tegen, dat ik u zou verlaten  

6. Uw volk is mijn volk en uw God is mijn 
God 

 

7. Waar gij zult sterven zal ik sterven  

8. Is dit Naómi?  

9. Noemt mij niet Naómi, noemt mij Mara  

10. Vol toog ik weg, maar ledig heeft de 
Heere mij doen wederkeren 

 

 


